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Làng Nam Quan Hướng Đạo Trưởng Niên đã 
tổ chức ngày văn hóa Việt Nam tại hội trường  
André Richard thị xã Wissous ( cách Paris 15 
km ) ngày chủ nhật 23.10.2005  từ 14g00 đến 
20g00. Buổi lễ  qui tu được khoảng 200 người 
với đầy đủ các thành phần trong cộng đồng 
Việt Nam tại Paris,từ  những  văn nghệ sĩ, báo 
giới, đến những khuôn mặt tranh đấu quen 
thuộc. 

 

Như thông lệ,ngày văn hóa được khai mạc với 
nghi thức chào Quốc kỳ Pháp và Việt Nam 
Cộng Hòa, tiếp theo là hội ca Hướng Đạo Việt 
nam. 
Chương trình được mở đầu với phần 
thuyết trình của Giáo sư Võ thu Tịnh ( viết 
tắt là VTT) với đề tài “Chủ trương dân 
quyền của Mạnh Tử “. 
 
Gs VTT nhấn mạnh về " tính chất cách 
mạng" trong quan điểm của Mạnh Tử so với 
Khổng Tử. 
   
Khổng-tử (551-479 tr. TL) chủ trương tôn 
quân, trọng phẩm vị con người thì Mạnh-tử 
(372-289 tr. TL) dù là học trò của Khổng Tử, 
đã  khai triễn học thuyết của thầy và đề xướng 
một thể chế trọng dân, khinh quân, hô hào chủ 
nghĩa Nhân quyền tôn trọng phẩm vị, quyền 
lợi của người dân. 
Cho nên, Mạnh tử khuyến cáo như sau:  
: « Những người thờ vua ngày nay đều nói 
rằng : 'Tôi có thể giúp vua mở mang ruộng 
đất, và làm cho kho tàng của vua được đầy 
đủ'. Đời nay, người ta khen những viên quan 
ấy là lương thần, đời xưa, người ta chê họ là  
bọn giặc cướp làm hại dân lành. Nhà vua mà 
không qui hướng theo đạo đức, chẳng lập chí 
làm Nhân, mà mình tìm cách làm giàu cho 
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vua, đó là mình làm giàu cho tên Kiệt vậy.  
( LTS- Không biết những người chủ trương 
cộng tác với CSVN, một tập đoàn tán ác, tham 
nhũng, có học được chút gì chăng qua  những 
lời chỉ dạy của Mạnh Tử ! )   
GS VTT lần lượt duyệt qua các tư tưởng 
chánh trị của Tây phương cũng như sự áp 
dụng của tư tưởng Khổng Mạnh tại Việt Nam 
với những nét đặc thù của dân tộc ta qua 
những câu như : " phép vua thua lệ làng " . 
Theo Gs VTT dù rằng sống dưới chế độ 
phong kiến, người dân việt không hề bị đè nén 
mà có thể xây dựng tương lai của mình dễ 
dàng nếu có thực tài ( không cần phải gia 
nhập đảng CSVN như hiện nay ! ): 
" ...Đến thế kỷ 15, đời nhà Lê, bỏ tục con cái 
các đại thần nối nghiệp cha, ra làm quan. Mà 
từ nay muốn ra làm quan phải thi đỗ. Toàn 
dân có quyền đi thi. Mọi người đều có cơ hội 
nhờ thi đỗ mà trở nên có quyền bính, sang 
giàu. Thế kỷ 19, đời nhà Nguyễn, việc thi cử 
cũng như trước, lớp trí thức xuất thân khoa cử 
được coi trọng. Hàng quí tộc, cha truyền con 
nối như thời Lý Trần không còn nữa. Với học 
vấn người ta có chuyển đổi giai cấp một cách 
dễ dàng." 
 
Tóm lại, về các quan niệm “trung quân”, “tổ 
chức thôn xã“, qua truyện kể, các câu ca dao, 
tục ngữ, ta nhận thấy Việt Nam từ xưa đã có 
một thể chế rất đặc thù, không giống một nước 
nào đương thời, kể cả Trung Hoa, đặc thù là từ 
triều đình cho đến thôn xóm, sự tương quan 
giữa nhà vua và người dân  xây dựng trên tinh 
thần ưu quân, ái dân, được làm vua thua làm 
giặc, giải ngộ vai trò độc tôn thiên mệnh của 
vua chúa ; tương quan giữa triều đình và 
hương thôn, phép vua thua lệ làng, mọi người 
đều có quyền di thi, thi đỗ được làm quan, 
thay đổi tình trạng và giai cấp trong xã hội.  
    Tất cả đã xây dựng trên tinh thần tôn trọng 
quyền dân, để hình thành một thể chế độc đáo 
vừa quân chủ ở thượng tầng, vừa dân chủ ở 
làng xã.  
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Tất cả những anh chị em nghệ sĩ hợp ca kết thúc buổi lễ 

 
 

 Đọc tiếp bài thuyết trình của Gs Võ thu Tịnh  
 

Gs Võ thu Tịnh , trước đây ở Việt Nam, đã xuất bản 



Từ trái sang : Ô. Châu văn Lộc - 
Gs Võ thu Tịnh- Bà Thụy Khanh 
Đề tài tuy " có hơi khô 
khan" ,nhưng nhờ có những 
dẩn chứng trong bối cảnh 
Việt Nam và với tài khéo 
léo dí dỏm của diễn giả 
mặc dù đã lớn tuổi ( 86 tuổi 
)  cùng với sự hỗ trợ của Bà 
Thụy Khanh và Ông Châu 
văn Lộc nên buổi thuyết 
trình đã chinh phục được 

thính giả. 
Sau phần thuyết trình là chương trình văn 
nghệ rất phong phú với các anh chị nghệ sĩ 
đến đóng góp như:Quang Minh,Ngọc 
Xuân,Anh Kiện,Kim Hoa,Ngọc Tuyết,Thụy 
Khanh,Thanh Hùng,Đoàn văn Linh và nhạc sĩ 
Michel Tùng. Từ tân nhạc đến cổ nhạc, từ 
ngâm thơ đến thổi sáo, từ đàn bầu , đàn nguyệt 
đến gui-ta và dàn orgue điện tử, mọi người 
đều quên hẳn thời gian và chìm hẳn vào không 
gian vô tận của thi ca. 
Đặc biệt có nhóm nhạc dân tộc Tiếng Tơ 
Đồng do bà  Hồ thùy Trang phụ trách.Ngoài 
ra,tuy không có nhiều thời gian để tập 
dượt,các anh chị Làng Nam Quan cũng đóng 
góp hai tiết mục:Múa “Bài ngợi ca quê 
hương” và hoạt cảnh dân ca ba miền được 
khán giả khen ngợi. 
 
Phần tiệc trà lần này cũng không kém các lần 
trước,các món ăn như Chả giò, bánh pâté 
chaud,bánh khoai mì,bánh thạch đông,chè đậu 
trắng, bánh khúc do các chị trong làng chế 
biến, đóng góp và biếu tặng.  
Riêng Ông Thị Trưởng Wissous cho mượn hội 
trường,bàn ghế cũng như âm thanh nên Làng 
Hướng Đạo Trưởng Niên Nam Quan có điều 
kiện tổ chức các buổi sinh hoạt với cộng đồng 
Việt Nam tại Paris,góp phần vào việc duy trì 
và bảo tồn văn hóa VN tại xứ người.  
 
Với " Ngày văn hoá 23.10.05", Làng Nam 
Quan đã chinh phục được Cộng đồng Việt 
Nam tại Paris và chứng tỏ sự trưởng thành và 
uy tín của Làng trong sự đóng góp hy sinh 
phục vụ  cho nền văn hóa và chính nghiã quốc 
gia dân tộc của mình.  
 

 

 

quyển sách  "Việt Văn 1 và 2 ( trên 900 trang)  " dạy 
các học sinh Trung Học để thi Tú Tài trong môn học 
nầy ( Tin Paris sẽ lần lượt cho ra mắt những bài học 
về Tư Lực văn đoàn,báo Nam Phong,v.v.), và " Tình tự 
dân tộc "( Hoa Kỳ 1999) . Ông cũng là một học giả về 
văn minh Lào qua các quyển sách bằng Pháp ngữ 
"PhraLak- Phralam ou Version Lao du Ramayana 
indien" ( 1972- Vientiane Laos), " Les fresques 
murales du Vat Oup Mong, Vientiane " , CD Unesco ( 
2002)," The Nang Tan the Lao arabian nights" ( 1972 
- Vientiane Laos ),   " Les origines du Laos" ( 1970 -
Vientiane) , đặc san " Péninsule Indochinoise " ( tam 
cá nguyệt) Đại học Sorbonne.  

 
 

 

 


